
LITURGIE VOOR DE MORGENDIENST OP 3 OKTOBER IN DE 
REGENBOOGKERK TE HONSELERSDIJK

Aanvangslied: Ps. 122: 1 en 2 hoe sprong mijn hart hoog 
op in mij

Stil Gebed

Bemoediging en groet

Lied 868: 1 en 5 lof zij de Heer de almachtige koning der
ere

Verootmoediging

ELB 189: 1 vaste rots

Boodschap van Gods liefde

ELB 189: 2 Jezus niet mijn eigen kracht

Kindermoment

Kinderlied hemelhoog 272 :shalom chavarim (3x)

Gebed

Bijbellezing: Hosea 11(door lector)

Gez. 38: 1 en 3( liedboek 1973) de Heer spreekt, hoor 
mijn hartsgeheim

Preek

ELB 194: 1 en 2 er is een stad voor vriend en vreemde

Dankgebed, voorbeden,  stil Gebed, Onze Vader

ELB 413: 1, 3 en 4 lichtstad met uw paarlen poorten

Zegen


